
 

 
 

ZONDAG 2025 
De kerkenraad groet u allen… 
In deze dienst neemt interim-predikant ds. Kees G. Zwart 
afscheid van onze gemeente.  
voorganger: Pastor Jacqueline Breed uit Alkmaar 
organist/pianist:  Ina Terpstra 
lector: Marjoke Berendsen 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor de Stichting Verbonden Stilte. 
Ouders die hun kindje net verloren hebben, worden ineens 
geconfronteerd met het organiseren van een afscheid. Iets waar je 
als ouder waarschijnlijk nooit over hebt nagedacht. Het op een mooie 
manier afscheid nemen kan enorm helpen in het rouwproces. En ook 
na de uitvaart blijft aandacht voor het grote gemis heel belangrijk. 
Verbonden Stilte helpt het verdrietige afscheid van een jong kindje 
een beetje draaglijker te maken. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Er zijn geen namen van in het ziekenhuis opgenomen gemeenteleden 
bij ons bekend.  
We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo 
mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.  
Nu we als gemeente vacant zijn, is het extra belangrijk dat we met 
elkaar in verbinding blijven. Als u ernstig ziek bent, voor een 
opname naar het ziekenhuis moet of u weet dit van iemand anders 
uit de gemeente, licht dan uw wijkteam in (zie gele adressenlijst).  



 

Daarnaast kunt u vragen om plaatsing van een berichtje in de 
Zondagsbrief, door een mail te sturen naar de redactie: 
drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl   
 
I.v.m. de privacy noemen we in de kerkdienst bij de mededelingen 
niet het adres van het gemeentelid die de bloemengroet krijgt.  
Als u met een gemeentelid in contact wilt komen, laat dit dan weten 
aan de scriba of een ander kerkenraadslid. Zie de gele adressenlijst.  

 
KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN 
➢ Om de dienst online te volgen,  

klikt u op: Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 
➢ Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl 
➢ De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk 

of klikken op: liturgie van deze zondag 
➢ U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de 

Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> 
QRcode te scannen.  

➢ Als u/je wilt deelnemen aan de groepsapp in Signal dan 
kunt u/je contact opnemen met de coördinator van de taakgroep 
Communicatie. Zie de gele adressenlijst.  

 

 

MEEDOEN AAN DE COLLECTES  
U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: Bijdragen aan 
de collecte Als u APPOSTEL installeert op uw smartphone of tablet kunt u 
via deze app bijdragen. Handleiding: installatie appostel 
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift! 
 

 

 
 
 
 

 

mailto:drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf


 

AGENDA 
KOM JE OOK? 
Volgende week is de zomervakantie voorbij en is er weer 
Kindernevendienst én Jongerennevendienst. We vinden het leuk om 
JOU ook te verwelkomen en je vakantieverhalen te horen.  
Tot ziens op 31 augustus.    
 
TIMZINGT komt vrijdag 5 september 
naar Heerhugowaard met een 
spetterend optreden.  
Geniet van mooie liedjes, cabaret en 
scherpe humor.  
Een avond die je niet wilt missen! 
Kaartjes zijn € 7,50 p.p. incl. 
Koffie/thee en iets lekkers.  
Inloop om 19.30uur en de 
voorstelling start om 20.00uur. 
Kaartjes kunnen worden 
gereserveerd door een mail te sturen 
naar alexanderobbink@hotmail.com of stuur een appje naar  
06-53121169.  
Ook ligt er op zondag na de dienst een intekenlijst in De Brink.  
 
We hopen u allen op 5 september te zien! 
 
Mochten er nog kaarten over zijn, dan kunnen deze ook de avond  
zelf nog worden gekocht.  
MAAR OP=OP dus wees er snel bij.  
 
Alexander Obbink 
 

 
 



 

 
 
Tim zingt over alles wat het leven raakt. Met humor en 
scherpzinnigheid snijdt hij onderwerpen aan waar we allemaal 
mee te maken hebben: 

    Geloof & Kerk – als kind van de Biblebelt kent hij de mooie 
én ongemakkelijke kanten van geloven. 

            Onderwijs & Opvoeding – als parttime docent weet hij 

hoe de klas werkt ( en soms niet werkt). 

    Liefde & Relaties – het huwelijk is prachtig, maar ook een 
bron van grappen en zelfreflectie. 
 

   Arm & Rijk – als ambassadeur van Tear raakt dit thema hem 
diep en vertaalt hij het naar het podium. 

   Persoonlijke ontwikkeling – niemand is ooit uitgeleerd, en 
Tim al helemaal niet. 
 
Zijn verhalen zijn scherp maar liefdevol, prikkelend maar altijd 
met respect. Soms grappig, soms confronterend – maar altijd 
met een kern van waarheid. 
 
 

Tim zingt ook bij ons! 
 
  


